
Oktober 2025

Koffiemomenten

Lunchen

Bezinningsmomenten

Tekenen en schilderen

Vrije inloop: Iedereen mag meedoen!

Maandag t/m vrijdag

Dinsdag- & donderdagmiddag 

Oneven weken op vrijdagavond

Elke vrijdag van 14.00 - 16.00 uur

Donderdag van 13.30 - 15.00 uur (kosten € 2,50:  2x koffie/thee, koekje en activiteit)

Iedere ochtend ben je tussen 10.00 - 12.00 uur van harte welkom voor een bakje koffie/thee. 
Kosten € 0.75 koffie/thee en een koekje

Op donderdag kun je komen lunchen tussen 12.00 - 13.30 uur. Kosten € 3.00
Aanmeldlijst op memobord graag voor woensdag 12.00 uur. 

In de oneven weken ben je van harte welkom op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bij de 
weeksluiting. Een moment van bezinning en samenzijn, zingen en bijbellezen. Iedereen is welkom

De teken en schilderclub komt  bij elkaar om o.l.v. Els Brienesse te leren tekenen en/of schilderen. Het 
plezier hierin staat centraal, maar het is natuurlijk leuk als je daarbij technieken leert die je vaardigheden 
vergroten. Probeer het eens. Je bent van harte welkom! Voor meer informatie: 06 - 576 300 28

4 september: Actief
11 september: Creatief
18 september: Spel
25 september: Muziek

Inloopspreekuur iedere donderdag van 13.00 - 14.00 uur
Wijkzuster Pamela en sociaal werker Natasja zijn aanwezig voor vragen, informatie over wonen, zorg, sociaal werk en sociale benadering.

Prins
Willemstraat 2

Huis van de wijk Klundert



Volg ons ook op:

Digitale wereld

Actieve activiteiten

Knutselactiviteit

Bingo Sprok

Wil je iets organiseren?

Maandagavond in de even weken

Elke maandag- en dinsdagmiddag

Elke laatste woensdagmiddag van de maand

4 woensdagmiddagen in de maand 

Dit is je kans! 

In de even weken kun je tussen 19.00 - 20.00 uur binnen lopen met vragen over Ipad, telefoon of tablet, 
vrijwilligers zitten klaar om je te helpen.

Op maandag kun je vanaf 14.00 uur sjoelen.  Je kunt meer informatie krijgen via: sprokklundert@ziggo.nl.
Op dinsdagmiddag wordt onder leiding van "meer Moerdijk' gesport. Deze activiteit is voor mensen die 
chronisch ziek zijn. Het is een laagdrempelige manier om met elkaar in beweging te zijn.  De inloop is om 
13.45 uur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja Buijtenhuis. T 06 - 834 90 165

Elke laatste woensdagmiddag van de maand, bent je van harte welkom om iets creatiefs te maken!
24 september vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.
Je kunt je inschrijven via de intekenlijst in het Huis van de Wijk. Kosten € 12,50

Op 1, 8, 15 en 22 oktober organiseert Sprok in het Huis van de wijk een Bingo. 
Je bent van harte welkom vanaf 14.30 uur.
Kosten: Halve kaart € 4,50 en een hele kaart € 9,00.

Het Huis van de wijk is er voor alle inwoners van Klundert. Voor jong en oud. Heb jij een leuk initiatief, wil 
je mensen ontmoeten of wil je iets betekenen voor een ander? Neem contact op met Natasja.

Sociaal werker: Natasja
Voor vragen over zorg, Sociaal Werk, Sociale Benadering, Huis van de wijk of andere vragen kun je terecht bij Natasja van Hassel:
T 06 - 236 408 24      E Natasja.vanhassel@surplus.nl

Huis van de wijk
Klundert

Facebook en Instagram


